FRANKRIJK

.J Van cultuur tot
| croissanttot chanson

De beste inkijkjes krijg je van correspondenten: ze
kennen het land goed, maar anders dan de ‘locals’
- die weten niet beter - zien zij wat opmerkelijk

is aan een samenleving. Frank Renout verhaalt

in ONZE CORRESPONDENT IN FRANKRIJK (Terra
€ 15,99) over bijzondere Fransen en zijn liefde voor
het Franse chanson. In EEN HAPKLARE HISTORIE
VAN FRANKRIJK (Brandt € 25) beschrijft Stéphane
Hénaut de geschiedenis van de beroemdste Franse
culinaire producten - van roquefort tot cognac en
van croissant tot calvados — die gelijk opgaat met
de sociale en politieke ontwikkelingen die het land
hebben gevormd. Wie daarover kan meepraten,

is Bart van Loo. Hij is bekend om zijn liefde voor
chansons en Napoleon, maar de Vlaamse schrijver
en conferencier weet veel meer. MIJN FRANKRIJK
(De Bezige Bij € 49,99) is een bundeling van wat hij
in eerdere boeken schreef over de geschiedenis,
literatuur, cultuur en erotiek van zijn lievelings-
land.
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ITALIE

Fijne anekdotes en
het etiquette-doolhof

Italianen zijn drukke praters, ze eten pasta en ze
hebben een scheve toren. Dat weet iedereen. Maar
er is meer. KOFFIEBARS EN CARABINIERI van
Italié-expert Miriam Bunnik (Wereldbibliotheek

€ 20,99) duikt in typisch Italiaanse verschijnselen
als de Fiat SO0 en pizza, belangrijke Italianen en
hun vanzelfsprekende liefde voor hun geboorte-
plaats. Wie ook kan meepraten over het land is
Tim Parks. De Engelsman woont er al jaren en
schreef over Italiaanse opvoeding en Italiaanse
buren, nu gebundeld in ITALIAANSE MANIEREN
(Arbeiderspers € 18,99). Hij merkte hoe moeilijk
het is niet te verdwalen in het doolhof van regels,
gewoontes, normen en waarden die het leven in
Italié bepalen {een Italiaan bestelt ndoit espresso,
maar caffé en iedereen houdt van de paus).




