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G E H E I M  V E R L E D E N

Niet langer een held
Rob Duijkers leed onder het gemis van 
zijn heldhaftige vader Jan. De verzets-
man was overgebracht naar concentratie-
kamp Neuengamme en kwam op 3 mei 
1945 om het leven bij een Brits vergissings-
bombardement. Na Robs dood vindt zijn 
dochter op zolder een leren koff er met 
het archief van opa Jan. Daaruit blijkt 
dat hij helemaal geen verzetsstrijder was, 

maar op hoog niveau voor de nazi’s werkte. Dit boek is 
een reconstructie. 
→ De vermeende verzetsman - Martine Le� erie (Omniboek 
€ 22,50)

S P O RT

Boksen om te overleven
De joodse Leen Sanders, een internatio-
naal befaamde bokser uit Rotterdam, 
werd in 1943 naar Auschwitz gedepor-
teerd, samen met zijn gezin. Zijn vrouw 
en twee zoontjes werden meteen ver-
moord. Maar Leen werd herkend door 
een SS’er en op voorwaarde dat hij in 
het kamp wedstrijden zou boksen ter 
vermaak van de nazikopstukken, werd 

hij tewerkgesteld in de keukens. Zo wist Leen niet alleen 
zichzelf te redden, maar door voedsel en kleding te stelen 
ook veel van zijn medegevangenen.
→ Leen Sanders: De bokser die levens redde in Auschwitz
Erik Brouwer (Thomas Rap € 23,99)

V RO U W E N V E R Z E T

Drie dappere vrouwen
Hannie Schaft, ‘het meisje met het rode 
haar’, kennen we allemaal: drie weken 
voor de bevrijding werd ze vanwege 
haar ‘ondermijnende activiteiten’ 
geëxecuteerd en groeide uit tot symbool 
voor vrouwelijk verzet in Nederland. 
Dat ze intensief samenwerkte met de 
zussen Truus en Freddie Oversteegen 
is minder bekend. Ze waren piepjong: 

Hannie was negentien, de zussen nog maar zestien en 
veertien. Ze verleidden hooggeplaatste nazi-offi  cieren, 
lokten hen het bos in en doodden ze. Ook brachten ze 
joodse kinderen naar onderduikadressen en verzamel-
den ze inlichtingen voor het verzet, ‘omdat het moest 
gebeuren’.
→ Desnoods met wapens: Over vrouwen in het verzet 
Sophie Poldermans (De Boekerij € 21,99)
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O N D E R D U I K

Door de ogen van kinderen
In Nederland doken tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zo’n 28.000 joden onder. 
Hoe ging dat, waar konden zij naartoe? 
Hoe was het om niet te kunnen zijn wie 
je bent? De onderduik was een snelkook-
pan voor emoties en ervaringen, angst, 
haat, liefde, verraad en onbaatzuchtig-
heid. 
De getuigenissen van mensen die in hun 

kindertijd moesten onderduiken, geven indringend weer 
hoe duizenden kinderen door oorlog en vervolging 
werden gescheiden van hun ouders.
→ Vergeet je naam: Verhalen van joodse onderduikkinderen
Peter Henk Steenhuis & Marcel Prins (Van Oorschot € 20)

B I O G R A F I E

De jeugdjaren van Adolf
In woord en vooral veel beeld – denk aan 
toen-en-nu-foto’s van kerken, theaters, 
woonhuizen en plekken in de natuur die 
belangrijk waren voor de jonge Hitler – 
worden de eerste twintig jaar in het leven 
van de dictator onder de loep genomen. 
Mythes worden doorgeprikt en vragen 
beantwoord. 

→ De jonge Hitler: Hitlers jeugdjaren tot de Eerste Wereldoorlog
- Sjoerd J. de Boer (Just Publishers € 24,99)
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In de aanloop naar 4 en 5 mei verschijnen er 
dit jaar opvallend veel boeken over de 

Tweede Wereld oorlog. Tien tips.


